
Foto impressie van het zilveren jubileum van de  
Selfhelp Group for Cerebral Palsy op 21 oktober 2011. 

Locatie: Daphakhel, Nepal. 
 

    
Aankondiging van het feest…  Iedereen in feestkledij. 

    
De ‘’memorial’’tafel niet vergeten. Spelletje vooraf. 

     
Kaarsjes bij de herdenkingsteen.  Traditionele kleding!  



   
Onvermijdelijke speeches.   De plaque van verdienste. 

 
Het gaat om de glimlach van het kind. 

     
     Het lied van Anita.        Woord van dank aan professor. 



         
De mooie herdenkingsteen.     Hier doen wij het voor… 

 
             Tekst spreekt voor zich. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            De website ging in de lucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 De school en de werkplaats onder een donkere hemel. 
  


